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Op het gebied van verlies ben ik inmiddels ook ervaringsdeskundige.
Nu ik in de rouw ben vind ik het moeilijk om daarnaast nog te lezen,
omdat er zoveel andere dingen prioriteit voor mij hebben gekregen.
Maar het begint onderhand wel te kriebelen om weer eens een boek op
te pakken. Oké dan, een heel klein en luchtig boekje ben ik
tegengekomen, waarbij sommige verhaaltjes over relaties gaan.

Het boekje Ik bedoel maar! is geschikt om je lachspieren aan het werk te zetten en
ondertussen wat wijze lessen tot je te nemen. Erg geschikt voor op vakantie of als
tussendoortje.

Ik bedoel maar!

Ik bedoel maar! Willem de Vos

Een slordige handerd verhalen

Klik hier voor mijn bespreking van het boek.
Ken je iemand waar deze boekbespreking belangrijk voor is?
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